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HET PAROCHIESECRETARIAAT in Eys is geopend op maandag van 
9.00 uur tot 12.00 uur en op donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur, tel. 043-
4511243. Het E-mailadres van de pastorie: h.agatha.eys@hetnet.nl 
 

MISINTENTIES kunt u opgeven bij het secretariaat van cluster “Morgenster” op 
bovenstaand adres, E-mailadres en telefoonnummer. Misintenties graag drie weken 
van te voren opgeven in verband met vermelding in de weekbladen.  
 

H. COMMUNIE AAN HUIS: Parochianen die de behoefte hebben om een keer 
per maand de communie aan huis te ontvangen kunnen dit kenbaar maken aan Mi-
chel Pricken, Vossenstraat 9, Nijswiller, tel. 043-4512373, b.g.g. het parochie-
secretariaat in Eys, tel. 043-4511243 of Kapelaan Siju tel. 0618242777. 
 

MEDEDELINGEN voor het parochieblad en de website kunnen worden ingeleverd  
bij de kerkmeester in de sacristie of bij mevr. L. Jongkamp, Ireneweg 10 Nijswiller 
(043-4512382) of  per. E-mail:  st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl 

 

WEBSITE van de parochie:  
https://dionysius-nijswiller.nl/  
 

BANKRELATIE: RABO-BANK:  
IBAN: NL18 RABO 0132 2925 99 t.n.v. R.K. 
Parochie H. Dionysius.  

BEDEVAARTEN NAAR LOURDES EN BANNEUX 
 
Eind april/begin mei biedt het Huis voor de Pelgrim in 
Maastricht een bedevaart naar Lourdes aan met de 
TGV. In september zijn er nog eens drie Lourdesbede-
vaarten per vliegtuig of bus. 
 

In samenwerking met Caritas Banneux Bisdom Roer-
mond worden ook bedevaarten naar Banneux aangebo-
den. Er zijn twee triduüms: van 10 t/m 14 mei en van 
27 september t/m 1 oktober. Tijdens deze weken is er 
op 13 mei en 30 september ook de mogelijkheid om 

deel te nemen aan een dagtocht naar Banneux vanaf diverse opstapplaat-
sen in Limburg. 
 

Naast de reizen naar Lourdes en Banneux organiseert het Huis voor de 
Pelgrim dit jaar ook bedevaarten naar Assisi, Rome en Santiago de Com-
postela. Daarnaast zijn er in samenwerking met pelgrimsgemeenschap De 
Wandelmaat ook wandelingen langs kloosters en abdijen. Voor 2025 staat 
een grote nationale bedevaart naar Rome op het programma. 

 

  Weg zi jn de dichte  r i jen,  
  wanneer  de avond daalt .  
  De kleed 'ren  op de keien  
  z i jn  al  weer  weggehaald .  
  De donk 're  lege s traten  

  z i jn  plo ts ' l ing  weer  van steen,  
  en  hopeloos  verlaten .  

  Daar  loopt  Hi j  nu  al leen .  
 

  Hij  weet  nog drie ,  vier  dagen,  
  en  di t  Jeruzalem  

  zal  hem de poort  ui t jagen  
  en  roepen:  'Kruisig t  Hem' .  

  Vannacht  r i js t  voor  z i jn ogen  
  als  in  een kwade droom  

  s teeds  weer  dezel fde  hoge  
  en  bladerloze  boom.  

 

  Als  hi j  z i jn kruis  zal  dragen  
  naar  ' t  kale  Golgotha,  
  vernederd en  geslagen,  

  wie  wil  hem dan nog na?  
  Wie  van die  Hij  bevri jdde  
  ui t  pi jn  en  angst  en nood,  
  wie  wil  er  met  hem l i jden  

  in  l iefde  to t  de  dood?  
 

Michel van der Plas  

mailto:st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl
https://dionysius-nijswiller.nl/


VASTENACTIE 2024:  
LEVEN IN EEN VERAN-
DERENDE WERELD 
 

Gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassen-
teelt met regenwater. Als er onvoldoende regen valt, vertrouwen de mensen op 
waterbronnen als rivieren en putten. In januari 
2023 waren er in grote delen van het land echter lange droge periodes, met gro-
te risico’s voor de oogsten. 
Het Vastenactie campagneproject van 2024 richt zich op vrouwen, jongeren en 
mannen met beperkte bestaansmiddelen in de districten Gutu en Bikita, de dis-
tricten met het grootste gebrek aan water en andere middelen van bestaan. 
Vrouwen moeten ver lopen voor water, moeten in het veld werken terwijl ze 
ook voor de kinderen en het huishouden moeten zorgen. Traditionele rolpatro-
nen waarbij vrouwen geen controle hebben over gebruik van het land en de 
oogsten, vergroten hun kwetsbaarheid. 
 

Om de toegang tot schoon water te verbeteren voor zowel thuisgebruik als 
voor het land en de dieren, gaan we vier waterpunten installeren. Er worden 
putten geboord, die worden voorzien van een pomp die op zonne-energie werkt 
en er komt bij iedere put ook een grote opslagtank van 5000 liter. Ieder water-
punt kan vijf dorpen - met gemiddeld 20 gezinnen van vier personen - van wa-
ter voorzien. Een betrouwbare watertoevoer verzekert de gemeenschappen van 
een goede oogst voor zowel thuisgebruik als om te verkopen. Daardoor verbe-
teren de voedselzekerheid en de inkomenszekerheid. 
 

Bij de vier waterpunten worden ook vier gemeenschappelijke tuinen aangelegd 
van 50 x 50 meter. De lokale bevolking draagt actief bij aan het project door 
mee te helpen bij de installatie van de waterpunten en tuinen, door ze te be-
schermen, bijvoorbeeld tegen wilde dieren, en door lokale kennis, kennis van 
natuurlijke landbouw en lokale zaden in te brengen voor de moestuinen. De 
gemeenschappen zullen na de oplevering van de tuinen zelf zorgen voor het 
onderhoud en de beveiliging. 
 

Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verwerven van ex-
tra inkomsten worden 20 groepen voorzien van een naaimachine en startmate-
rialen zodat ze kleding kunnen maken en verkopen, waaronder schoolunifor-
men. Ze krijgen ook naailessen.  
 

Hoe kunt u helpen?  Leden van de missiegroep Nijswiller (M.O.V.) zullen 
in de week vóór de Goede Week de vasten--actiezakjes huis aan huis ver-
spreiden. In de Goede Week zullen deze zakjes met uw bijdrage weer bij u 
thuis worden opgehaald. Als u onverhoopt niet thuis wordt aangetroffen 
kunt u het Vastenactiezakje afgeven of bezorgen bij mevr. Lydia Jong-
kamp, Ireneweg 10 Nijswiller. 
Meer informatie op https://www.vastenactie.nl/ 

AGENDA MAART 
 

Zaterdag 2 maart 19.00 uur - 3e zondag van de veertigdagentijd 
Lezingen uit Exodus 20,1-17 of 20,1-3.7-8.12-17 en Johannes 2,13-25 
Voorganger Kapelaan Siju. 
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans. 
Zeswekendienst Maria Debije - Smeets. 
 

Zaterdag 9 maart 19.00 uur - 4e zondag van de veertigdagentijd - 
Zondag Lætare 
Lezingen uit 2 Kronieken 36,14-16.19-23 en Johannes 3,14-21 
Voorganger Kapelaan Siju. 
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans. 
 

Zaterdag 16 maart 19.00 uur - 5e zondag van de veertigdagentijd 
Lezingen uit Jeremia 31,31-34 en Johannes 12,20-33 
Voorganger Pastoor-deken P. Bronneberg 
 

Zaterdag 23 maart 19.00 uur - Palmzondag 
Lezingen uit Marcus 11,1-10 en Marcus 14,1-15,47 of 15,1-39 
Voorganger Kapelaan Siju. 
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans. 
 

Donderdag 28 maart 14.00 uur - Witte Donderdag - gezamenlijke 
viering ouderen en parochianen. 
Lezingen uit Exodus 12,1-8.11-14 en Johannes 13,1-15 
Voorganger Kapelaan Siju. 
 

Vrijdag 29 maart 15.00 uur - Goede Vrijdag, kruisweg door lectoren. 
Lezingen uit Jesaja 52,13 - 53,12 en Johannes 18,1-19,42 
 

Zaterdag 30 maart 19.00 uur - Paaszaterdag / Stille Zaterdag - 
Paaswake. 
Lezingen uit Genesis 1; Exodus 14; Jesaja 55 en Marcus 16,1-8 
Voorganger Kapelaan Siju. 
Deze mis wordt opgeluisterd door Zangkoor St. Cecilia o.l.v. Eric Lemlijn. 
 

Zondag 31 maart 09.30 uur - Paaszondag - Verrijzenis van de Heer 
(hoogfeest) 
Lezingen uit Handelingen 10,34a.37-43 en Johannes 20,1-9 
Voorganger Emeritus pastoor T. Reijnen. 
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans. 
 

Zaterdag 6 april 19.00 uur - 2e zondag van Pasen - Goddelijke 
Barmhartigheid 
Lezingen uit Handelingen 4,32-35 en Johannes 20,19-31 
Voorganger Kapelaan Siju. 
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans. 



VEERTIGDAGENTIJD: TIJD OM TE BIDDEN.. 
 

Vorige week vroeg een van mijn collega’s 
mij: “hoe bevalt het hier in heuvelland?” 
“Geweldig,” antwoordde ik, “er is alleen 
één nadeel als je in deze regio woont. 
"Hoezo?" vroeg mijn collega. ‘Nou, de da-
gen lijken hier voorbij te vliegen,’ ant-
woordde ik. Ik heb het gevoel dat we on-
langs Kerstmis vierden, maar nu staan we 
op het punt PASEN te vieren. We zijn al 

begonnen met de vastentijd, een tijd om te ‘vasten’, dat wil zeggen om zich 
te onthouden van bepaald voedsel of andere dingen die we heel lekker vin-
den, bijv. vlees, snoep, chocolade, alcohol, roken. Maar er is nog een ander 
belangrijk onderdeel van de vastentijd dat wij minder goed kennen, namelijk 
‘bidden’. Paus Franciscus legde in zijn toespraak uit waarom bidden zo be-
langrijk is in de Vastentijd. Hij zei: “bidden is een plicht, het brengt de be-
hoefte tot uitdrukking om te antwoorden op de liefde van God, die ons altijd 
voorafgaat en ons ondersteunt.” Een christen bidt immers in het bewustzijn 
dat hij onwaardig is bemind te worden. Het gebed zal verschillende vormen 
kunnen aannemen, maar wat werkelijk telt in de ogen van God, is dat het zo 
diep graaft binnen in ons dat het de hardheid van ons hart doet afbrokkelen 
om het steeds meer tot Hem en zijn wil te bekeren. Dus de komende tijd een 
kans om dichter bij Hem te komen, om onze relatie met Hem te versterken. 
Hij wordt belangrijk naarmate we tijd voor Hem vrijmaken.     
 

Kapelaan Siju 

 
JAARLIJKSE CHRISMAMIS 
 

Bij het toedienen van sacramenten als doopsels, vormsels, bedieningen en 
wijdingen worden heilige oliën gebruikt. Deze oliën worden in elk bisdom 
één keer per jaar door de bisschop of hulpbisschop gewijd. Dit gebeurt tij-
dens de zogeheten ‘chrismamis’ in de Goede Week. In ons bisdom is het al 
jaren gebruik dat deze chrismamis plaatsvindt op de vooravond van Witte 
Donderdag: de woensdagavond dus. Dit jaar is dat op 27 maart. 
 

De chrismamis wordt opgedragen in de kathedraal in Roermond en verte-
genwoordigers van alle parochies in het bisdom zijn welkom om de wijding 
mee te vieren. Alle priesters van het bisdom worden bovendien uitgenodigd 
om tijdens deze viering hun wijdingsbelofte te vernieuwen. De chrismamis 
begint om 19.00 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Iedereen 
is welkom. 
 

 
 

RELIEK HEILIGE BERNADETTE KOMT NAAR LIMBURG 
 

De Heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland. 
Een bijzondere schrijn met haar reliek (een stuk van het 
gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en 
maakt dan een rondgang door het land. Tussen 1 en 29 
april wordt de reliek in alle zeven Nederlandse bisdom-
men ontvangen. 
De rondgang begint op Tweede Paasdag (1 april) in de 
Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. Ook de dag 
erna kan de reliek nog in Maastricht vereerd worden.  
Op 3 april is er een programma in de Munsterkerk in 
Roermond en op 4 april in Klein-Lourdes in Tienray. 
Daarna gaat de rondgang verder langs tal van kerken in de 
andere Nederlandse bisdommen. De tocht eindigt op zon-

dag 28 april in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Op al die plekken worden 
vieringen, processies en activiteiten rond de reliek georganiseerd. 
 

Bernadette Soubirous 
De Heilige Bernadette Soubirous (1844 - 1879) was het destijds 14-jarige meis-
je dat in 1858 in de Zuid-Franse stad Lourdes achttien keer een verschijning 
van Maria zag. Lourdes groeide daarna uit tot een van de grootste Mariabede-
vaartoorden ter wereld, die elk jaar door miljoenen pelgrims wordt bezocht. 
Bernadette trad enkele jaren na de verschijningen in bij de Zusters van Liefde in 
het Saint-Gildardklooster in Nevers. Daar overleed ze in 1879. Sinds 1925 ligt 
haar lichaam opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel. 
 

In het kader van het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn in 
de jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. 
Deze relieken worden in een aparte schrijn in Lourdes bewaard. Bij bijzondere 
gelegenheden wordt de schrijn of een kleinere reliekhouder in processies mee-
gedragen. Sinds enkele jaren leent het heiligdom van Lourdes een van de relie-
ken voor kortere tijd uit aan bisdommen over de hele wereld. De reliek is de 
afgelopen jaren al in tal van landen ontvangen. 
 
 

OVERLEDEN 
 

Mia Rothbauer, weduwe van  Frans Hubert (Frens) Baumans, is 
op 90-jarige leeftijd overleden. De begrafenis van Mia was op 
woensdag 14 februari j.l., gevolgd door de bijzetting op de 
begraafplaats aan de Hofstraat. 
 

Wij wensen haar nabestaanden heel veel sterkte bij het verlies 
van hun dierbare. 
 

Dat zij moge rusten in vrede. 



 
VASTENBOODSCHAP 2024 

 
Broeders en zusters in Christus, 
 

Allereerst wil ik u allen hartelijk groeten, nu we samen beginnen aan de Veer-
tigdagentijd als voorbereiding op het Paasfeest. We staan nog maar net op de 
drempel, maar misschien hebt u hen toch al gespot? Dan bedoel ik de paashaas 
en het piepkuikentje, die steevast verwijzen naar de beginnende lente te midden 
van opschietend gras en fleurige voorjaarsbloemen. 
 

Een mooi beeld voor de lente, inderdaad. Maar deze voorstelling linken aan 
Pasen als het nieuwe leven dat het Paasfeest ons brengt, is helaas een verkeerde 
beeldspraak. De haas en het piepkuikentje leiden doorgaans maar een kort le-
ven en staan zeker niet symbool voor de eeuwigheid. 
 

Pasen is een nieuw begin, maar niet in de zin van de jaargetijden: lente, zomer, 
herfst en winter. De jaargetijden zijn een eindeloos terugkerende cyclus, terwijl 
Pasen dat niet is. Pasen is een ánder nieuw begin. Een begin dat een einde 
maakt aan alles wat cyclisch is en dat alles wat sterfelijk en eindig is voorgoed 
achter ons laat. Pasen is de overwinning van Jezus op de dood. De aankondi-
ging van een leven zónder einde: eeuwig leven. 
 

Als we spreken over het eeuwige leven willen we daarmee zeggen dat het leven 
met God grenzeloos is. Te vaak denken we dat dit nieuwe leven bij God pas 
begint na ons sterven. Dat is ook zo, maar het is geen volledige weergave van 
het mysterie waar we deel van uitmaken. We zijn al aan het eeuwige, nieuwe 
leven begonnen toen we gedoopt werden. Toen is ons leven met Christus – die 
het Leven zelf is – al begonnen. 
 

Ons dagelijks leven zou daarvan mogen getuigen door de manier waarop we als 
christenen leven, omdat het christelijke leven geen willekeur toelaat. Christus 
in alles volgen en worden, is immers dé zin van ons leven. 
Om dat te ontdekken, om deel te krijgen aan het mysterie van Christus, geeft de 
Kerk ons ieder jaar de Veertigdagentijd. Het is een tijd om hierbij stil te staan 
en ons dat leven jaar na jaar meer eigen te maken. 
Misschien kent u nog de vijf geboden van de Kerk. Eén ervan noem ik van-
daag. Namelijk de verplichting om elk jaar eenmaal te biechten en wel in de 
tijd voor Pasen. Nu wil ik niet stilstaan bij de verplichting, maar bij de wijsheid 
van onze moeder de Kerk in deze. 
 

Wie met God wil leven, komt zeker uit bij de teksten van de psalmen. In psalm 
25 lezen we: ‘Mijn hart is beklemd, schep mij ruimte, een uitweg uit wat mij 
pijnigt.’ De psalmist wil ons helpen en nodigt ons uit. Wij mogen ons bewust 
worden van de vraag waar we in ons leven staan. Hebben wij fouten gemaakt?  
 

Lees verder      

VASTENBOODSCHAP 2024 (VERVOLG) 
 

Hebben we nog iets goed te maken met iemand? Het nieuwe leven begint 
juist daar, waar wij ons bewust worden van onze tekortkomingen en ons 
naar Christus keren. 
 

Bij het sacrament van verzoening, de biecht, gaat het er niet in eerste in-
stantie om alle mogelijke zonden op te sporen. Het begint met de vraag of 
wij ons leven op het spoor van Christus houden. Daar waar het echt ont-
spoord is, is dit sacrament de weg om ons leven weer op de rails te krijgen. 
 

Mag ik het vanuit mijn diepste overtuiging zo zeggen: als wij nooit het sa-
crament van verzoening ontvangen, onthouden we onszelf heel veel, zo niet 
alles, als het gaat om het ontdekken van het nieuwe leven bij Christus. Juist 
dit sacrament maakt een nieuw begin mogelijk en geeft ons een Paaserva-
ring. We stappen namelijk over een drempel heen van wat eigenlijk dood 
was in ons leven. We worden verlost van zaken die het leven bederven. 
Met Pasen stapt Jezus over die drempel door het bederfelijke én de dood 
zelf te overwinnen door Zijn Liefdesgave, die tot op het kruis ging. Hij gaf 
zijn leven voor ons, uit overtuiging dat alleen Liefde nieuw leven voort-
brengt. 
 

In het evangelie van deze zondag zegt Jezus: ‘De tijd is vervuld en het Rijk 
Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde boodschap.’ Deze bekering 
begint allereerst met geloof dat Jezus met Pasen een ander perspectief 
opent en een nieuw licht laat schijnen op onze aardse werkelijkheid. 
Omdat Jezus zich niet onttrekt aan het lijden en het verdriet van ons men-
sen, is Hij degene in wie God ons de hand reikt. Het is niet de koele hand 
van het zakelijke verstand, maar de warme hand van solidariteit en gebor-
genheid. Dát is de Blijde Boodschap: God is en blijft ons trouw. 
 

Laten we dus beginnen met de drie klassieke wegen om God meer in ons 
leven toe te laten: bidden, vasten en het doen van goede werken. Onlangs 
hoorde ik deze drie als volgt verwoord: 
 

Ik zocht mijn God maar zag hem niet; 
Ik zocht mijn ziel maar vond die niet; 
Ik zocht mijn broeder, ik vond ze alle drie. 
 

God openbaart zich langs ongekende wegen om ons tot Paasmensen te ma-
ken. 
 

Van harte wens ik u een goede en creatieve Veertigdagentijd toe en zeker 
voor straks een Zalig Pasen. 
 

Roermond, februari 2024 


